
Bescherm mij, HEER, maak mij 
van grote zonden vrij; 
ik ben uw trouwe knecht. 
Als U mijn hart behoedt, 
dan mijd ik overmoed, 
dan dien ik U oprecht. 
Laat wat ik zeg en denk, 
waaraan ik aandacht schenk, 
U altijd weer behagen – 
God die mijn leven leidt, 
God die mijn ziel bevrijdt, 
mijn rots, die mij wil dragen! 

Goede God, 
die de aarde gezegend hebt 
met alles waarvan wij leven, 
wij willen eerlijke rentmeesters zijn 
en niet meer nemen dan ons toekomt, 
want gulzigheid leidt tot verderf 
en gretigheid is nooit verzadigd. 
geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven. 
laat ons een licht opgaan 
en leer ons het ware vasten, dat is: 
ons brood delen met de hongerige, 
de vluchteling onderdak geven 
en de verdrukte zijn vrijheid laten. 
dan bidden wij met recht: 
Uw Koninkrijk kome. amen. 

Gebed van de Dag woensdag 18 november 2020    
(kerk open 8.30 – 9.00 uur)  

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Wacht op de Heer, Zijn dag is nabij,  
     Wacht op de Heer. Houdt moed, Hij komt.  

 
Psalm 19:5 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezing Genesis 24:10-28 
(Genesis / Bereesjiet 23:1-25:18, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Sidra Chajee Sara (Hoofdstuk ‘Het leven van Sara!’) 

 
STILTE  
 
Luisterlied Taizé - Mijn ziel verstilt (Mon âme se repose) 
https://www.youtube.com/watch?v=WTBjFxIUP90 
  
Gebed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

Doven van de kaars 

De Heere is boven je, om je te zegenrn. 
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen 
en in de eeuwigheid. Amen 

Jakobus 1:5  

En als iemand van u  

in wijsheid tekortschiet,  

laat hij die dan vragen aan God,  

Die aan ieder overvloedig geeft  

en geen verwijten maakt,  

en ze zal hem gegeven worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=WTBjFxIUP90

